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DE VERKIEZINGEN ZIJN VOORBIJ
In elke klas vanaf het 3de leerjaar waren
het verkiezingen voor de leerlingenraad. 
De leerlingen somden hun kwaliteiten op
en daaruit kozen de medeklasgenoten hun
verantwoordelijken.

Leerlingenraad
Wat kan je lezen in deze krant?

DEZE TOPPERS ZIJN JARIG IN NOVEMBER EN DECEMBER

Hiep hiep hoera!



WELKOM ...

Ce�riel, broertje van Mathis (1-2K), 
    Mason (2-3KB) en Liam (2-3KA)

Ceril, broertje van Rene�e (peuters)

PROFICIAT!
Juf Charlotte (5B) komt na de kerstvakantie terug uit
ouderschapsverlof.

Juf Ellen (vervanging juf Charlotte) blijft op onze school.
Zij zal meehelpen in 1B bij juf Tinne en in 6B bij meester
Stefan.

Fijn nieuws!

BEDANKT!
Juf Charlotte die terugkeert, wilt ook zeggen dat we
afscheid namen van juf Sarah.
Nog een dikke dankjewel voor juf Sarah!

juf Sarah

Welcome little one 

Zet het in je agenda!

WE HERDENKEN...
Jan, overgrootvader van Rosalie (2-3KB)
en Leonie (2-3KA)

Opi van Lyana (1-2K)

Dirk, grootvader van Lin (1B), Gus (3A)
en Rune (5B)

We namen afscheid

Actie loopt nog tot aan de krokusvakantie (13/02)
Extra aandacht voor een fluohesje en helm

CARNAVALSFUIF! 
VRIJDAG 13 FEBRUARI 

MEER INFO VOLGT NOG.

We hebben gewonnen!

SUBSIDIES VOOR EEN GROENE SPEELPLAATS!
We dienden een aanvraag in voor een subsidie binnen de
projectgroep ‘Natuur in je school 2025’.
Het dossier werd positief beoordeeld door de jury.
In totaal werden 196 projectvoorstellen ingediend en wij
zijn 1 van de 30 projecten die een subsidie hebben
gekregen.

Binnenkort beginnen de werken en gaan we voor een
groenere speelplaats!



SOM

Winnaars wedstrijd spaghettizwier 

DEZE PERSONEN HEBBEN GEWONNEN...

Bon	hof	ter	Beucken	
Guy Schelfhout 
Gerda Van der Straeten 

Bon	Grega
Koen De Block 
Heidi De Kinder
Gaston Van Aken 
Vivianne Meltens 
Veerle Van Riet 

Pakket	Albert	Heijn
Greet Van den Breen 
Cisse Van Delm

Op 29 november organiseerden we onze jaarlijkse
spaghettizwier. We mochten jullie opnieuw massaal
ontvangen en verkochten maar liefst 430 maaltijden. Dikke
dankjewel voor jullie enthousiasme en steun!

Ook op de kerstmarkt konden jullie ons vinden aan het
wafelkraam, waar we jullie met veel plezier verwelkomden.

In januari doen we het even wat rustiger aan, om vanaf februari opnieuw stevig te knallen. 
Noteer alvast deze data in jullie agenda:

Maandag 24 februari: 
Wat: Infoavond “Mediawijs” door Digisaurus 
Voor: vooral ouders 2e en 3e graad, 
            maar iedereen is welkom

We	kijken	ernaar	uit	jullie	opnieuw	te	ontmoeten	op	onze	activiteiten	in	2026!

Donderdag 12 maart: 
Wat: lezing door Klaar Hammenecker 
Voor: vooral ouders kleuters en 1ste graad
            maar iedereen is welkom

Bon	Shambalah	
Steven Verhaegen 
Katja Cleymans 
Flore Sarens
Debbie Brugghemans 
Etienne Aelbrecht 
Sarah Verbelen 
Romy Van den Houte
Marc Strukeli
Lieze Goossens
Renée Bessems 

Pakket	Kwak	
Gus Florkin
Ben Lejeune 

JE MAG UW PRIJS AFHALEN OP HET SECRETARIAAT VAN ONZE SCHOOL.



Scan de QR-code 
en bekĳk onze video

Kinderen tekenen samen € 2.700 bijeen

SPEELMATERIAAL VOOR DE SPEELPLAATS
De afgelopen vier weken hebben de leerlingen van onze school zich met veel enthousiasme
ingezet om geld in te zamelen voor speelmateriaal . Ze maakten prachtige kunstwerken en
verkochten die vervolgens via hun eigen webshop. Het eindresultaat mag er zijn! Niet alleen
werden familieleden en vrienden verrast met unieke kinderkunst, maar ook het ingezamelde
bedrag van €2700 is iets om fier op te zijn! Dat is een schitterend resultaat en alle
betrokkenen verdienen een groot applaus! 🎨💖

De tekenactie werd feestelijk afgesloten met het uitdelen van alle bestelde koffiemokken,
wenskaarten, placemats, brooddozen, onderzetters en puzzels. Zo konden de jonge
kunstenaars hun supporters blij maken met hun kunstwerken. 

Alle leerkrachten en directeur
Jeroen bedanken alle
betrokkenen, zowel de
kunstenaars als de kopers
hartelijk voor hun inzet en
bijdragen. We hopen dat
iedereen veel plezier beleeft
aan de aangekochte producten!
🖌🎁

Onze scholen in
een notendop 

Sint-Vincentius	Basisschool	

Montessori	Briel	

Scan de QR-code 
en bekĳk onze video

De vriendenkring

DANKJEWEL VRIENDENKRING
In juni 2025 organiseerde de vriendenkring van Briel, naar jaarlijkse traditie, hun kaasavond.
We hadden heel wat enthousiaste eters. 
Met de opbrengst van deze avond kunnen we heel wat doorheen het jaar verwezenlijken. 

3 maal/week fruit op school 
Soep op school tijdens de herfst- en wintermaanden

We mochten dit jaar ook extra investeringen doen. 
Dat deden we op het vlak van media en wellevendheidslesjes. 

Onze verouderde tablet werd vervangen door een gloednieuwe All-in-one Pc.
Onze soep wordt vanaf nu gemaakt in onze gloednieuwe soepmakers. 

Samen met de kinderen wordt er dus nu ook elke middag op school soep geserveerd. 

Super, dankjewel voor deze leuke verrijkingen van onze klassen.

https://youtu.be/cqPDWCVuDKU?feature=shared
https://m.youtube.com/watch?v=lPmMr8bb1H8


De kerstperiode 

IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR
Op zondag 30 november begon de advent.
Samen met de leerlingen staken we elke week een kaarsje aan en kwamen zo
een stap dichter bij Kerstmis.
Voor we daar waren, hadden we eerst nog een leuke kerstmarkt op onze
school.
Knutselwerkjes, een kerstdans en een kerstkoor maakten de sfeer helemaal
af.
Net voor we de kerstvakantie in stapten, stonden we nog even stil met de
hele school bij de kerstperiode.
Samen gingen we aan tafel. We startten met een lege tafel en stilletjes aan
werd deze gevuld door het 3de leerjaar tot een heerlijke feesttafel.



WELKOM OP MONTESSORI BRIEL

Lieven, Ryan, Elif, Magnus en Pixi mochten starten na de herfstvakantie. Ze beleefden al een hele
leuke tijd in de klas samen met juf Evi en haar vrienden. Ze kozen een symbool, kregen een
nieuwe kapstok, kregen al heel wat lesjes en leerden vooral de structuur van de klas kennen. Nog
eens zwaaien aan het raam naar mama en papa en dan kunnen we aan het werk. 
Wat kijken we uit om samen met jullie verder op ontdekking te gaan. 

DE EERSTE WEKEN IN DE PEUTERKLAS

Met veel enthousiasme zetten onze peuters hun eerste stapjes in de kleuterschool. Wat begon als
een spannend avontuur, is intussen uitgegroeid tot een vertrouwde plek vol plezier, leren en
vriendschap. Ze voelen zich inmiddels helemaal thuis op onze school.
Welkom Aristja, Liyo, Ron, Dyon en Rene�e.

Welkom lieve vrienden van de peuters en montessori Briel!



Wat gebeurde er in de klassen...

BRIEL PEUTERS 1K

1-2K 2-3KA 2-3KB

1STE LEERJAAR 2DE LEERJAAR 3DE LEERJAAR

4DE LEERJAAR 5DE LEERJAAR 6DE LEERJAAR



SPORTDAG

Samen met de peuters en 1K konden we ons helemaal
uitleven op de sportdag. 
Springen op de springkastelen, trappen op de fietsen,
dansen in de ‘partytent’, ....
Het was een topdag!

KERST

Samen zorgden we voor wat extra
gezelligheid in de klas en versierden we
onze kerstboom. Eerst hingen we de
lichtjes in de kerstboom. We zorgden
ervoor dat kerstballen hoog en laag in de
kerstboom hangen. Nadien kunnen we
samen genieten van onze mooie
kerstboom. Hij stond dan ook centraal
tijdens ons kerstfeestje samen met 1K.

Wat deden ze in 1-2K? 

SINTERKLAAS
In de klas ontdekten we allemaal spelmateriaal over
de Sint. We maakten ons warm voor de komst van de
Sint en zijn pieten. 



TYPP - BLIND LEREN TYPEN
Enkele weken geleden zijn de
leerlingen van het vijfde gestart
aan de curcus Typp. In deze cursus
leren ze blind typen op de
computer. Aan de hand van
interactieve oefeningen en
spelletjes leren ze alle letters en
tekens dat op ons toetsenbord
staan. We hebben al zo goed
geoefend dat we na de vakantie het
basisexamen kunnen afnemen.
Spannend!

GELUKSVOGELS 

Het vijfde leerjaar werkte
rond het jaarthema
geluksvogels. Ze maakten
een collage die toont wie
ze zijn, wat hen blij maakt
en waar ze van dromen.
Met knippen, plakken en
scheuren ontstond een
kleurrijke mix van
collages. Zo werd mooi
zichtbaar hoe uniek
iedereen is: geluksvogels
die samen leren en elke
dag verder uitvliegen.

Wat deden ze in het 5de leerjaar?  

BOEKENCAFÉ

De laatste vrijdag voor de
vakantie was het tijd voor
het boekencafé. De vijfde
klassers hadden de opdracht
gekregen om een boek te
lezen en hierover een
filmposter te maken. Tijdens
het boekencafé werden de
posters voorgesteld terwijl
de leerlingen konden
genieten van een hapje en
een drankje.



Ook dit jaar kregen we bezoek uit Spanje!
Sinterklaas kwam naar onze school en bracht
ons heel wat lekkers. Ook kregen de kleuters
cadeautjes voor in de klas: kinetisch zand,
kookgerei, mikado, ..

HALLOWEEN
De herfstvakantie zijn we al feestend
gestart! De laatste dag voor de
vakantie mochten we ons verkleden
voor Halloween en op het einde van
de dag konden we gaan dansen en
werden we geschminkt door de
juffen.

POSTKANTOOR
We werkten een hele week rond het thema ‘de post’. We
kregen een brief van de postbode, in de brief stond
geschreven dat we een opdracht kregen. We moesten zelf
een eigen brief maken. We volgden een stappenplan om
een brief te schrijven en om deze te posten. Eénmaal de
brief gemaakt was, gingen we naar het postkantoor om
hem te gaan posten. En naar wie ging die brief? Naar onze
eigen mama’s en papa’s!

Wat deden ze in 2-3KB? 

SINTERKLAAS SPORTDAG
Op 2 december gingen we naar de
sportdag in Lebbeke. We hebben ons daar
niet verveeld want er waren
springkastelen, fietsen, blokken, ....



SINTERKLAAS

Bij juf Veerle deden wij een ‘Pietenparcours’. We zijn met z’n allen
geslaagd en mogen onszelf nu echte ‘hulp-pietjes’ noemen.
We gingen ook op zoek naar een geheime boodschap van de Sint... Dat was
spannend...
‘s Ochtens wachtten we de Sint op om Hem en de Pieten een warme
welkom te bezorgen.
 Daarna mochten we een bezoek brengen aan de Sint, we droegen een leuk
gedicht voor en zongen een lied.
 In de namiddag speelden we fijn met het gekregen speelgoed van de Sint. 
 5 december was een top-dag! Dankjewel Sint en Pieten!

SPLITSPARCOURS

We leerden al doende de getallen tot 6 splitsen. Af en toe zorgde de juf
voor een leuk splitsparcours.  

Wat deden ze in het 1ste leerjaar? 

LETTERKOFFER

Joepie! We kennen alle letters! 
Elke eersteklasser nam de letterkoffer
wel een keertje mee naar huis en ging
op zoek naar voorwerpen die
beginnen met de net aangeleerde
letter. 
Na de kerstvakantie staat er een heus
letterfeest op de planning! Daar kijken
we nu al naar uit.

HOEKENWERK

Wat is het fijn om alles wat we
leerden, spelenderwijs verder in te
oefenen. Het is elke keer weer
uitkijken naar een nieuw
hoekenwerkmomentje.



SINTERKLAAS OP BEZOEK
♫Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt
daar zachtjes tegen ‘t raam ♫
Hoog bezoek, de Sint kwam langs samen met zijn
roetpieten. We deden samen twee dansjes:

Pietentalent 
Dromen van de Sint

Daarna zongen we nog de Sint zijn
lievelingsliedje ‘Zie ginds komt de stoomboot...’.
Wat een fijne verrassing dat de Sint met zijn
pieten ook voor ons een liedje hadden geleerd.
Daag lieve kindjes, daaag, daaaag, daaag...
We kregen lekkere chocolade, speculaas en vele
koekjes. Ook voor onze klassen brachten Sint en
Piet heel wat leuks mee. Dankjewel lieve Sint en
Piet. En tot volgend jaar. 

SPORT IS FIJN VOOR GROOT EN KLEIN 

Op dinsdag 2 december was het eindelijk zo ver.
Het was ... sportdag. We werden opgehaald met
een grote luxe bus aan het kerkje van den Briel.
Dan reden we door naar de sporthal van Lebbeke.
Eindelijk klaar om te sporten. 

Glijden op een glijbaan gemaakt van rolletjes
Een uitdagend parcours afleggen 
Een springkasteel met glijbaan 
Een springkasteel met hindernissen 
Een springkasteel met mini-disco
Fietsen met loopfietsen 
Bouwen met grote materialen 
Aan de slag met loose parts 

Kortom een dag vol sport en plezier.

Wat deden ze in kleuterschool Montessori Briel? 

https://youtu.be/yei0igDdmYE


GROOTOUDERACTIVITEIT 

Op dinsdag 25 november waren onze
grootouder(s) op bezoek. Ze mochten samen
met ons drie workshops doen in de namiddag. 

T-shirt versieren voor Sint en Piet
Dans leren voor Sint en Piet
Bingo project de ruimte 

Iedereen kreeg een symbool om de grote groep
toch een beetje in te delen. Ofwel was je een
zon, raket of astronaut. Je mocht samen met je
kleinkind de workshops beleven en vooral
genieten. En dat hebben ze gedaan. 

Wat deden ze in kleuterschool Montessori Briel? 

KERSTFEESTJE
Vrijdag 19 december vierden we een
kerstfeestje in onze klas. We maakten
samen een bolognesesaus of een kaassaus
met prei. We verdeelden hierbij ook de
taken: schillers, snijders en sausmakers. Na
het maken van de saus was het tijd voor
het maken van een kerstfoto en deden we
een gezamenlijk aperitief moment en
dansten we op kerstliedjes. Nadien was het
tijd voor ons kerstmaal: spirelli met
bolognesesaus of kaassaus.  Het was een
mooie afsluiter van een gezellige dag.



GOUDLOKJE EN DE DRIE BEREN 

We leerden het sprookje van Goudlokje en de drie
beren op verschillende manieren kennen. 📚🐻 
In onze huishoek speelden we het verhaal na en
oefenden we de begrippen klein, middelgroot en
groot. 🔎📏 We rangschikten de beren van klein
naar groot en probeerden dit ook eens met de
vriendjes in de klas. Daarnaast oefenden we op het
tellen tot drie. We stempelden de haren van
Goudlokje met wc-rolletjes 🎨✨ en versierden een
beer met behulp van de scheurtechniek. Als kers op
de taart maakten we echte berenpap! 🐾 
Wat een feest!

SINTERKLAAS
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Tijdens dit thema
luisterden we naar het verhaal van Luuk en Lotje: “Het is
Sinterklaas!”. Ook versierden we een pietenmuts of mijter
met behulp van de stempeltechniek. We oefenden op het
pietenparcours in de klas om, net zoals de echte
hulppieten, goed te kunnen klimmen en klauteren. We
experimenteerden met houtskool en tekenden de krullen
van Piet in scheerschuim. Verder bladerden we door alle
speelgoedboekjes op zoek naar het allerleukste cadeau. Tot
slot kregen we bezoek van Sinterklaas en zijn hulppieten.
Uiteraard kregen we veel cadeautjes en lekker snoepgoed,
omdat wij zo flink zijn op school.

Wat deden ze in de peuterklas? 



OP ONTDEKKING IN BUGGENHOUT BOS

Tijdens onze bosuitstap genoten we in de
voormiddag van een leuke gidswandeling. De gids
vertelde ons allerlei verrassende bosweetjes: van
hoe we de leeftijd van een boom te weten kunnen
komen tot welke dieren er in het geheim over de
bosgrond trippelen.
Nadien trokken we zelf op avontuur, verzamelden
bladeren, bouwden kampen en speelden in het
speelbos. Moe maar blij keerden we terug naar
school, met een hoofd vol nieuwe weetjes en fijne
herinneringen.

SINTERKLAAS

Tijdens onze bosuitstap genoten we in de
voormiddag van een leuke gidswandeling. De gids
vertelde ons allerlei verrassende bosweetjes: van
hoe we de leeftijd van een boom te weten kunnen
komen tot welke dieren er in het geheim over de
bosgrond trippelen.
Nadien trokken we zelf op avontuur, verzamelden
bladeren, bouwden kampen en speelden in het
speelbos. Moe maar blij keerden we terug naar
school, met een hoofd vol nieuwe weetjes en fijne
herinneringen.

Op vrijdag 5 december was het eindelijk zover:
Sinterklaas en zijn roetpieten kwamen op bezoek
in onze school! Al vanaf de ochtend hing er een
vrolijke spanning in de lucht. Toen de Sint dan
e�cht arriveerde, gingen er heel wat ogen
glinsteren.
De leerlingen van het tweede leerjaar zorgden
voor een prachtig optreden. Ze zongen het rustige,
sfeervolle liedje “Kniktiklaas” en de Sint genoot
zichtbaar van hun mooie optreden. Hij vertelde
zelfs dat hij het e�e�n van de liefste
Sinterklaasliedjes vindt!
Na het optreden volgde nog een zeer fijn moment:
de cadeautjes! De Sint en zijn roetpieten brachten
een heel wat speelgoed mee. De kinderen kregen
strips, bouwpakketten, LEGO, dominostenen en
nog zoveel meer. Wat een feest!
Het werd een warme, gezellige dag vol glimlachen.
Dankjewel, Sinterklaas en roetpieten.
Tot volgend jaar!

Wat deden ze in het 2de leerjaar? 



SPROOKJES
De voorbije weken doken we helemaal in de wereld van
sprookjes. Naast Goudlokje leerden we ook verhalen kennen
zoals Roodkapje en De Drie Biggetjes. In de klas stond tellen
centraal: we telden tot drie, sorteerden voorwerpen van klein
naar groot.
In onze huishoek speelden de kleuters de sprookjes na en
experimenteerden ze met begrippen zoals klein, middelgroot en
groot. De kinderen rangschikten niet alleen de beren, maar ook
elkaar van klein naar groot – wat zorgde voor heel wat plezier!
Als afsluiter vierden we een heus berenfeest! De kleuters
mochten hun eigen knuffelbeer meebrengen, we maakten
feestelijke berenkronen en proefden natuurlijk van heerlijke
berenpap. 
Wat hebben we ervan genoten!

Wat deden ze in 1K? 

SINTERKLAAS
Daar was hij dan eindelijk: Sinterklaas! In de klas
leefden we volop toe naar zijn komst. De kleuters
maakten een kleurrijke pietenmuts door te
experimenteren met verschillende
stempelmaterialen. We schilderden met
speculaasverf, wat rook dat lekker.
Zoals echte hulppieten oefenden we onze
behendigheid in het pietenparcours: klimmen,
klauteren, stappen over smalle bruggetjes… niets
was te moeilijk! 
Het hoogtepunt was natuurlijk het bezoek van
Sinterklaas en zijn pieten. En wat waren ze trots:
heel wat kinderen gaven hun tut aan de Sint. Wat
een spannend, maar dapper moment! 💛

KERSTMIS
In onze klas hing er de voorbije weken een echte kerstsfeer. ✨🎄 We luisterden naar gezellige kerstverhalen en

ontdekten samen de warmte en gezelligheid die bij deze periode horen. De kleuters mochten de klas helpen versieren:
lichtjes ophangen, de kerstboom vullen met glinsterende ballen en zelfgemaakte knutselwerkjes een mooi plekje

geven.
We knutselden winterse kunstwerken met verf, glitters en verschillende materialen. De kinderen oefenden hun fijne

motoriek door kerstkaarten te maken e�n mochten een kerstkaartje maken voor de buurtbewoners. 
Als afsluiter hielden we een gezellig kerstfeestje in de klas. We dronken warme chocomelk, aten lekkers en genoten

van elkaars gezelschap. Wat een warme, gezellige afsluiter van het jaar!



HET VIERDE KNUTSELT EROP LOS!

De leerlingen van het vierde leerjaar A en B hebben er
heel wat leuke knutselmomenten op zitten.
Zo hebben ze een prachtig ‘loodglas’ gemaakt van Sint
of Piet. Deze mooie werkjes heb je vast al kunnen
bewonderen aan het raam van het vierde leerjaar A.
Het vierde leerjaar B heeft dan weer een ‘gepimpte’
Sint gemaakt. Heel wat knutseltalenten in dit vierde
leerjaar!
Ook voor de kerstmarkt hebben de leerlingen heel wat
energie gestoken in het maken van mooie kerstbomen.
Deze werkjes zijn te bewonderen op de kerstmarkt.
HO HO HO, wat waren dat fijne knutselnamiddagen!

Wat deden ze in het 4de leerjaar? 

KERSTONTBIJT
Om onze laatste dag voor de
kerstvakantie nog leuker te maken,
organiseerden we een kerstontbijt.
Samen gezellig wat babbelen met elkaar
met een lekkere koffiekoek of cornflakes,
beter kan de dag niet starten.

TONEEL

We werden ondergedompeld in de
wereld van muziek dankzij het toffe
toneelstuk.



SPORTDAG

Het was zweten geblazen in de sporthal van
Lebbeke. Zoveel leuke bewegingsuitdagingen die
wij konden uitproberen tijdens de
kleutersportdag! Niet alleen de springkastelen
vielen enorm in de smaak. De fietsen, de
glijdbaan met karretjes, de loopopdracht met
drukknoppen & lichtjes, de grote bouwblokken,
de klim- en klauteropdrachten, de
evenwichtsbalken, ... Voor ieder wat wils. Ee�n
ding is zeker, we hadden er samen heel veel
plezier. 

Wat deden ze in 2-3KA? 

DE POST

Het hoogtepunt van het thema ‘De Post’ was onze
wandeling naar het postkantoor van Buggenhout.
Daar mochten we onze eigen enveloppe (met tekening
en berichtje voor het thuisfront) eigenhandig in de
gleuf van de grote rode postbus stoppen. Dar vroeg
wat klim-en klauterwerk, op de tippen staan,... maar
het is ons to� ch gelukt!
In de klas werd een postkantoor ingericht waar we
naar hartenlust postpakketten konden maken en per
fiets gaan afleveren. Er werden heel wat omslagen
gevuld met schrijfsels, krabbels, tekeningen, kaartjes
en zelfgemaakte postzegels. We leerden heel wat
nieuwe woorden bij en stonden stil bij ons eigen
adres. Ken ik de straat waar ik woon? Heeft mijn huis
ook een huisnummer? 



JOEPIE, FEESTJE VOOR DE SINT!

Het was weer volop uitkijken en aftellen naar de
komst van de Sint en zijn roetpieten. Deze
magische tijd werd beleefd met rollenspelen en
verkleedpartijen. Er werd vlijtig geknipt en geplakt
en zo groeiden de verlanglijstjes. Er werd geproefd
en gesmuld van snoepgoed. Er werden pakjes
zorgvuldig geteld e�n uitgedeeld. Er werden veel
liedjes beluisterd, een pietendans in geoefend,
geknutseld aan prachtige pietenmutsen, ... 
De derde kleuters konden zich uitleven samen met
de vrienden van het 1ste leerjaar op een super tof
pietenparcours bij juf Veerle in de grote turnzaal.
De kleuters genoten met volle teugen en een
tikkeltje spanning van het mooie Sinterklaasfeest!
DANKU SINTERKLAAS en tot volgend jaar!

Wat deden ze in 2-3KA? 

CIJFER- EN LETTERLABO
Wisten jullie dat we bij de oudste kleuters elke maand
kennismaken met een nieuwe LETTER en een nieuw
CIJFER in de vorm van een speels labo? 
De juffen dagen ons uit om heel diep na te denken
over allerlei woorden die beginnen met de letter ‘A’,
‘P’, ‘O’ of ‘S’, ... . We zoeken in boekjes de letters uit,
boetseren de vorm van de letter, oefenen met heel ons
lichaam en maken grote bewegingen, ... 
We vormen met de hulp van een beeldhouwer en
hoopjes klei (enkele kleuters) het nieuw cijfer met
onze lichamen op de mat, we speurneuzen in de klas
en gaan op zoek naar 4 potloden, 4 magneetstaven, 4
drinkbekers, ... . We doen allerlei
bewegingsopdrachtjes om het cijfer in te oefenen. 
Kortom we krijgen heel veel kansen om te
experimenteren en zo creatief een nieuwe letter en
een nieuw cijfer te leren!



LEESOUDERS

Dankzij onze lieve leesouders
kunnen we elke week genieten
van een toffe leesles. 
Zij begeleiden ons naar betere
lezers.
Dankjewel lieve leesouders!

Wat deden ze in het 3de leerjaar? 

HOEKENWERK
We zijn even terug in de tijd gegaan tijdens ons
werothema. We deden een hoekenwerk waarbij
we gebouwen nabouwden, echte archeologen
werden, wie is het speelden met geschiedkundige
figuren en nog zoveel meer. Ook bij het thema
Sinterklaas deden we een hoekenwerk met
allemaal Sintspelletjes.

NIEUWJAARSBRIEVEN

Nieuwjaarsbrieven
schrijven is elk jaar een
heel avontuur. Mooi en
netjes schrijven, daar
doen we ons best voor!



Wat deden ze in het 6de leerjaar? 

KUNSTWERKJE KERST

Naar aanleiding van de kerstmarkt knutselden
wij enkele leuke werkjes. Zo maakten we een
kerstschijf waarbij wij op een houten schijf
een figuur met nagels timmerden. Rond die
nagels weefden we een touw zodat de figuur
zichtbaar werd. Daarnaast maakten we ook
een kerstmannetje gemaakt uit wol. 

NIEUWJAARSBRIEVEN 

Wat een speciaal gevoel! We schrijven
onze laatste nieuwjaarsbrief! Om dit nog
specialer te maken stelden wij zelf onze
brief op. Enkele mooie woorden
afgewisseld met fijne wensen. Hopelijk
wordt het voorleesmoment eentje om in te
kaderen. 


